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1 Centraal Station | Stationsplein 166

2 Korenmarkt

3 Sint Petersgasthuis | Rijnstraat 71

 4 Ondergrondse kelders | Oude Oeverstraat 4a

5 Erfgoedcentrum Rozet | Kortestraat 16

 6 7 straatjes | Eiland 0

7 De Eusebiuskerk | Kerkplein 1

8 In de Eusebiuskerk| Kerkplein 1

9 Sabelspoort of Eusebiuspoort | Markt

10 Airborne at the bridge | Rijnkade 150

11 John Frostbrug (een brug te ver) | Rijnkade 155

12 Gedenkplaats | Jacob Groenewoudplantsoen

13 Oorlogsmonument | Berenkuil

14 St Walburgiskerk | Sint Walburgisplein 1a

15 Stadstheater| Velperbinnensingel 10

16 Musis | Velperbinnensingel 15

17 Koepelkerk | Jansplein 60

18 t Taphuys | Jansplein 56
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De Korenmarkt is al jaren hét uitgaanscentrum van Arnhem. Je

vindt er Het plein alle soorten horeca. De oorspronkelijke activiteit

van deze markt, namelijk de graanhandel die in 1914 is gestopt,

vind je terug in de vele graanpakhuizen. 'De Korenbeurs' die

midden op het plein staat biedt tegenwoordig onderdak aan het

Arnhemse Filmhuis.

KorenmarktKorenmarkt 2

Centraal stationCentraal station 1
Arnhem heeft een modern station dat in 2015 werd opgeleverd na

een verbouwing van 20 jaar. Het is een futuristisch gebouw dat

erg mooi is om te zien. De stadswandeling start hier. Kom je niet

met het openbaar vervoer? Er is parkeergarage bij het station. Het

gebouw won meerdere onderscheidingen. De perronkappen

wonnen in 2012 de Nationale Staalprijs. In 2017 won Arnhem

Centraal de ‘German Design Award 2018’ in de categorie

stedelijke ruimte en infrastructuur. In 2019 kreeg het de Nationale

Innovatieprijs.

Eén van de weinige echt middeleeuwse huizen in Arnhem met nog

steeds die historische uitstraling, is het St Petersgasthuis. Dit

prachtige neogotische woonkasteel stamt uit de 14e eeuw en

bestaat uit pittoreske spitsboogramen, arkeltorentjes en een

boogfries. Niet alleen de voorgevel is de moeite waard. De

vroegere kapelzaal van dit middeleeuwse opvanghuis voor zieken

en armen is met haar meters hoge houten plafond en steunbalken

eveneens imposant. Vanuit de Oeverstaat is de achterkant met

binnenplaats, trapgevel en klokkentoren te bewonderen. 

Sint PetersgasthuisSint Petersgasthuis
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Deze stadswandeling start op het Centraal Station in Arnhem. 

Aan het eind van de Korenmarkt sla je rechtsaf de Luthersestraat in. Vervolg je weg door de Tullekensteeg

en ga aan het eind van de straat rechtsaf naar de Rijnstraat. Je loopt hier langs het Sint Petersgasthuis aan

je linkerhand. 

Loop over het stationsplein en steek de weg over naar het Willemsplein. Houd rechts aan en loop over het

Nieuwe plein totdat je bij de Korte Hoogstraat komt. Ga deze straat in en deze straat gaat over in de

Korenmarkt. 



Het Erfgoedcentrum in Rozet is gratis toegankelijk. Je vindt er een

grote verzameling voorwerpen en verhalen die samen de

geschiedenis van Arnhem en omgeving vertellen. Er is bijvoorbeeld

van alles te vinden over de Slag om Arnhem, voetbalclub Vitesse

en Arnhemse kunstenaars. 

Erfgoedcentrum RozetErfgoedcentrum Rozet
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Grote koopmanshuizen hadden opslagkelders die bijna allemaal

gerestaureerd zijn. Ze dateren uit de 14e eeuw en liggen onder de

winkelstraten. Maar liefst 39 kelders zijn aan elkaar verbonden. De

ingang van de kelders vind je op de Oude Oeverstraat 4a.

Ondergrondse keldersOndergrondse kelders

4

5

Aan het eind van de Oude Oeverstraat, ga je linksaf de Kortestraat in. Aan het eind van Kortestraat, sla je

rechtsaf naar de Rijnstraat. De Rijnstraat gaat over in de Vijzelstraat. Ga rechtsaf de Wielakkerstraat in en

je loopt door het winkelgebied "De zeven straatjes".

Ga de eerste links naar de Oude Oeverstraat. Je loopt hier langs de ingang van de ondergrondse kelders

en aan het eind van de Oude Oeverstraat vind je erfgoedcentrum Rozet. 

De 7 straatjes van het Stegenkwartier is 1 van de leukste

winkelgebieden van Arnhem met authentieke winkels met mode,

lingerie, sieraden, cadeaus, kookgerei en patisserieproducten.

De 7 straatjesDe 7 straatjes

6



In de Eusebiuskerk vind je een beeldengroep van negentien

parachutisten te Arnhem. Deze herinneren aan de militaire

operatie Market Garden in 1944. In het midden van de kerk, rechts

vanuit de ingang gezien, vind je een klein glas-in-lood-raam.

Bovenin zie je een vredesduif, in het midden de kerk die in brand

staat, links en rechts de parachutisten en onderin de gezichten

van de arnhemmers. De klok die in de kerk ligt, is de

oorspronkelijke klok die naar beneden is gevallen tijdens de brand. 

In de EusebiuskerkIn de Eusebiuskerk
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In de Eusebiuskerk ga je van de 21ste eeuw terug naar de vroege

middeleeuwen. Neem de panoramalift en geniet van het

fantastische uitzicht op de skyline van Arnhem. Bovenin de

Eusebiuskerk vind je glazen balkons. 

EusebiuskerkEusebiuskerk
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Loop langs de kerk en ga rechtsaf de Turfstraat in. Ga direct de eerste straat weer links en je loopt over de

Markt. Ga in de bocht rechtdoor en je loopt af op de Sabelpoort of Eusebiuspoort.  

Aan het eind van de Wielakkerstraat vervolg je je weg via het Eiland naar de Arke Noachstraat. Ga hier de

eerste rechts naar de Koningstraat. Aan het eind van de Koningstraat vind je op de Markt de Eusebiuskerk.

Tot de negentiende eeuw waren er vier stadspoorten in Arnhem

die allemaal het doel hadden de veiligheid in de stad te

waarborgen. De Sabelspoort of Eusebiuspoort is de enige nog

overgebleven stadspoort van Arnhem. De poort is in de veertiende

eeuw gebouwd en maakte deel uit van een burcht. Sinds 1952 is

de poort herbouwd en is het een onderdeel van het Provinciehuis

Gelderland. Het ligt in het centrum van de stad en is mooi om te

zien.
EusebiuspoortEusebiuspoort
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Loop de straat uit en steek de Oranjewachtstraat over. Loop rechtdoor over de kade. Hier vind je Airborne

at the bridge en als je langs Airborne at the bridge de Rijnkade vervolgt, kom je bij het Jacob

Groenewoudplantsoen en heb je een geweldig uitzicht op de John Frostbrug (een brug te ver). 

Airborne at the Bridge vertelt de persoonlijke verhalen van de

Britse luitenant John Grayburn, de Duitse Hauptsturmführer Viktor

Eberhard Gräbner en de Nederlandse kapitein Jacob

Groenewoud die op deze plek vochten en sneuvelden tijdens de

Slag om Arnhem in september 1944. Van hieruit heb je een

fenomenaal uitzicht op de wereldberoemde John Frostbrug. Airborne at the bridgeAirborne at the bridge
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Het veroveren van de brug over de Rijn bij Arnhem was het

hoofddoel van operatie Market Garden. Dit bleek een onmogelijke

missie. 600 lichtbewapende parachutisten kregen vlakbij de brug

voet aan de grond en er werd vier dagen lang zware gevechten

geleverd. Maar de brug en de stad bleven in Duitse handen. De

slag om Arnhem duurde van 17 tot 26 september 1944. Operatie

Market Garden om een snelle doorbraak naar het hart van

Duitsland te forceren, kwam op deze plek abrupt tot stilstand.

John FrostbrugJohn Frostbrug
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 Het Jacob Groenewoudplantsoen herinnert aan de Slag om

Arnhem die op 17 september 1944 begon en specifiek aan de

Nederlandse luitenant Jacob Groenewoud die commandant was

van Jedburgh Team 'Claude' en als enige Nederlandse officier

omkwam tijdens de slag. De gedenkplaats bestaat uit meerdere

onderdelen waaronder een pantserkanon, een gehavende

vliegtuigpropeller, een gedenkbank en gedenksteen.

Jacob GroenewoudJacob Groenewoud
plantsoenplantsoen
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Loop via de Oranjewachtstraat naar de Eusebiusbinnensingel. Ga rechtaf onder de rotonde door en je

komt op een binnenplaatsje waar je een oorlogsmonument vindt. 
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Verlaat het Airborneplein weer door de eerste tunnel aan je linkerhand. Je komt dan weer uit op de

Eusebiusbinnensingel en loopt langs de Sint Walburgiskerk. 

Middenin de rotonde staat een airbornemonument ter

nagedachtenis aan de slag om Arnhem. Naast het monument

hangen twee reliëffen aan de muur. 

OorlogsmonumentOorlogsmonument
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De Sint-Walburgiskerk is de oudste nog bestaande kerk in Arnhem.

Het gebouw heeft een kenmerkend dubbeltorenfront aan de

westzijde. Bij de Slag om Arnhem in september 1944 brandde de

kerk geheel uit. Na de oorlog werd de kerk herbouwd en

uitgebreid. Op dit moment is het gebouw niet meer als kerk in

gebruik. St WalburgiskerkSt Walburgiskerk
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Neem het pad rechtsaf onder de weg door en je komt uit in een park. Ga bij de splitsing linksaf. Je

passeert het stadstheater aan je linkerhand en verderop vind je Musis aan je rechterhand. 

Net buiten het winkelhart van Arnhem staat het stadstheater,

podium van en voor de stad. Hier vinden elk jaar ruim 250

voorstellingen plaats. 

StadstheaterStadstheater
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Aan het eind van het pad ga je linksaf naar het Johnny van Doornplein. Ga even naar rechts en vervolgens

linksaf de Roggestraat in. Loop deze helemaal uit en ga aan het eind van de straat rechts naar de

Bovenbeekstraat. Neem de eerste links, dit is de Ruiterstraat. Na ongeveer 120 meter sta je bij de

Koepelkerk en ertegenover het Taphuys. Hier eindigt deze stadswandeling. 

Musis Sacrum, is een concertgebouw, gelegen aan het

Velperplein en Park Lauwersgracht. Het gebouw, dat kortweg ook

wel Musis genoemd wordt, stamt uit 1847 en is ontworpen door de

architect Hendrik Willem Fromberg

MusisMusis 16

De bouw van de Koepelkerk werd eind 1838 voltooid. De

achthoekige kerk werd onder meer gebruikt door de ‘Gele Rijders’,

soldaten van de rijdende artillerie uit de Willemskazerne. In 1976

werd de Koepelkerk is grondig gerenoveerd en gerestaureerd. Er

ontstond onder de kerkzaal een groot souterrain dat als

ontmoetingsruimte wordt gebruikt. Ook werd de oorspronkelijke

tweede galerij, die in 1944 gesloopt was vanwege oorlogsschade,

weer aangebracht en kwamen er in de buitenring beneden

kleinere vertrekken die als vergaderruimtes worden gebruikt. In

2012/2013 is de Koepelkerk opnieuw gerestaureerd.

KoepelkerkKoepelkerk
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In 't Taphuys kun je uit de unieke tapwanden met 100 verschillende

soorten bieren en 80 wijnen zelf tappen, proeven, ontdekken en

borrelen aan de grote stamtafels. Je haalt een pasje, plaatst de

pas in de houder van je favoriete biertje of wijntje en tappen

maar. Je rekent af per centiliter en bepaalt dus zelf de

hoeveelheid in je glas. 

TaphuysTaphuys 18


